Kampereiland

09:30 Ds. Anne Zweers Zwolle Helpt
Mw. Heidi Kramer-de
09:30 Jong Emmeloord Onderhoud
09:30 Ds. Kl. de Lange Lelystad Werelddiaconaat
Afscheidsdienst
Bevestigingsdien
09:30 Bart van 't Ende st Lief en Leed
Nieuwleuse St. Beschermde
09:30 Ds. J. Tichelaar n wieg

Van de kerkelijk werker

De laatste

De sportzomer is weer voorbij; Matthieu van der Poel gaat zich focussen op nieuwe
uitdagingen in de wielersport en Max verstappen racet nog even door. Een belangrijk onder
van sport is dat het mensen samenbindt. Want wij mensen horen graag ergens bij.

Ik ben niet betrokken op sport of wat er maar in de buurt komt. Als er gewonnen of
gedegradeerd wordt, kan mij dat geen fluit schelen. Maar toch wil ik bij een ‘goede club’
horen.

Ik hoor ook graag ergens bij. Maar waarbij eigenlijk? Kijkend naar mijzelf ben ik een vreemde
mix van orthodox christen met linkse sympathieén.

Gaan we de beamer volledig gebruiken? Prima. Alleen Psalmen? Top. Handen in de lucht voor
God? Doen. Duurt de preek 45 minuten? Heerlijk. Of het punt is in 10 minuten gemaakt.
Fantastisch.

Met mijn christen-zijn heeft het ondertussen allemaal weinig te maken. Hoe christen te zijn,
zie ik in mijn werk. Over een tiener die zijn identiteit kwijt is, maar samen met God opzoek
gaat. Over een jongen die zijn vriend verloor aan de dood en dit vol woede besprak met God.
Over een vader die zijn kinderen terugvond. Over een vrouw die mij opbelde omdat ik haar
Godsbeeld gekwetst had en het mij wilde bespreken in plaats van met de buren. Over de man
die ongelofelijk vals zingt, maar uit de volheid van zijn hart zijn Heer. Over een ambtsdrager
die zich kon opwinden over de inhoudsloze vergaderingen maar wel vol overgave zijn
bezoekwerk deed. Over een jongen die gehoord werdin de stilte van de studeerkamer. Over
een meisje wat nooit de Dordtse Leerregels zal lezen, maar wel haar mond opendoet bij
onrecht.

Daar zag ik het christen-zijn. Daar voel ik mij thuis. Maar het meest voel ik mij thuis bij de Man
die eindeloos brood viste uit een mand, huilde bij het graf van Zijn vriend, het geld liet rollen
over het tempelplein. In die Man, die ik dagelijks teleurstel geloof ik en voel ik mij thuis. Bij
Hem voel ik mij veilig.

Ik heb op Kampereiland 7 jaar over Hem geschreven en gepreekt. En dat zal ik blijven doen.
Want Hij spreekt mij aan. Ik vind Hem niet typisch Hervormd of vrijzinnig, ik vind Hem Christus.
Voor iedereen op Kampereiland bid ik;

De HERE zegene je en behoede je;

de HERE doe Zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig;

de HERE verheffe Zijn aangezicht over je en geve je vrede (Num. 6: 24 — 26).

Wilt u dit gebed ook bidden voor de nieuwe kerkelijk werker, Willem ten Hove? Op
zondagochtend 21 september zal Willem door mij bevestigd worden en zal ik daarna afscheid
nemen. Bart van ‘'t Ende



Benoeming

Dankbaar en blij heeft de kerkenraad een nieuwe kerkelijk werker kunnen benoemen en heeft
Willem ten Hove deze benoeming aangenomen. We zijn God dankbaar dat na een mooi en
soepel verlopen proces de vacature die is ontstaan door het vertrek van Bart van 't Ende zo
snel al weer is ingevuld.

Dank aan de sollicitatiecommissie die dit zorgvuldig en adequaat heeft gedaan. Het verslag
dat de commissie aan de kerkenraad deed over de procedure leidde tot de constatering: Het
heeft zo moeten zijn. De commissie bestond uit: Gerdien, Gijs, Annita, Henk en Jennemarieke.
In de kerkenraadsvergadering van 2 september zal Willem ten Hove zich persoonlijk aan de
kerkenraad voorstellen. De afscheidsdienst van Bart van 't Ende zal zijn op 21 september en
in die dienst zal onze nieuwe kerkelijk werker worden bevestigd.



